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Abstract/ expressionistische schilderijen 

In het begin van deze eeuw kreeg ik een ernstige burn 

out. 

Hoe daar mee om te gaan??? Natuurlijk hulp vragen en 

door vele gesprekken kwam ik erachter dat, wanneer ik 

rust zocht, in de vorm van mooie muziek, ik dan  kleuren 

in mijn hoofd kreeg 

Ik wilde hiermee wat doen en in de schuur thuis was 

ruimte om mijn initiatief tot verven te ontplooien. 

Eerst alleen voor mezelf en om afstand te nemen van 

mijn emoties maakte ik detailfoto’s van het schilderij dat 

voor me lag. 

Dankzij het digitale tijdperk kon ik  deze detailfoto’s 

afdrukken en met mooie kleurrijke kaarten stond ik veel 

op kunstmarkten om ze te verkopen. 

Van het een kwam het ander.  

Nu zijn ook mijn schilderijen, Groot, Krachtig en Kleurrijk, 

te zien op talloze exposities in den lande. 

Ik schuw het grote gebaar niet. 

Ik werk graag op grote doeken met acrylverf en voeg 

textuur en structuur toe met zaagsel 

Mijn eerste expositie was in de Noordelijke Kunsthof in 

Appingedam in 2007. 


